Analyse format toegepaste kunst
Let op! Dit helpt je een aantal dingen te ontdekken, wil jij wat anders weten...vraag  

            het! 

Tip: omdat je niet alles kan onthouden wat er in een gesprek gezegd wordt, kan je    

        vragen of je het op mag nemen op geluid of film; hiervan kan een bewerkte  

        versie in je kunstdossier...verslag is namelijk niet alleen papierwerk... (
De volgende zaken weet je al in te vullen voordat je de eigenaar/ eigenaresse bezoekt:

Naam leerling: Chris Elzinga
Naam eigenaar/eigenaresse : Chris Elzinga
Wat voor voorwerp is het: een oud klokje. en is het ambachtelijk of industrieel: ambachtelijk
Wie heeft het ontworpen: mijn Overgrootvader heeft het ontworpen en gemaakt
Waar is het van gemaakt: metaal. en wat voor kleuren heeft het: wit en goud metaalkleurig. wat voor versieringen heeft het: bijna niets al kan het wel een mooi versiering zijn aan bijvoorbeeld een hanger.
Onderstaande vragen vormen de basis voor je analyse:

Wanneer en waarom heeft de eigenaar/eigenaresse het gekocht/gekregen: mijn overgrootvader heeft het klokje zelf gemaakt
Wat is de bedoeling van het voorwerp: de tijd kunnen aflezen. en is het voorwerp geschikt voor zijn doel, waarom wel/niet: wel omdat het klokje gewoon werkt als een klokje uit het heden.
Wat kan er volgens de eigenaar/ eigenaresse verbeterd worden aan het voorwerp: niets hij was er zelf dik tevreden over hij had in zijn huis zelfs honderden zelf gemaakte klokken. en wat denk jij: ik vind het mooi en omdat dit ook een erfenis was ben ik er verschrikkelijke blij mee om te hebben omdat ik door deze klokjes mijn opa echt kan herinneren 
Is er aandacht besteed aan een mooie vorm: eigenlijk niet hij doet gewoon wat het hoort te doen.(plak hierbij een schets of een foto van het voorwerp) [image: image1.jpg]



Geef je mening over het voorwerp en geef aan waarom: mijn mening is dat ik het een mooi klokje vind en er ook goed op pas. Het heeft veel emotionele waarde voor mij omdat het mij ook echt aan mijn overgrootvader doet denken en dat maakt mij heel blij.
Mijn opa die ging nadat hij 65 jaar oud was en dus met pensioen ging zich erg vervelen. Dus wilde hij een nieuwe hobby ontdekken zodat hij het wat meer naar zijn zin zou gaan krijgen. Dit was het moment dat hij onderdelen van klokken in ging kopen en die klokken dan zelf in elkaar gaan zetten. En hij vond dit zo leuk dat het wel een klein beetje extreem werd na een paar jaar was zijn huis gevuld met honderden klokken groot klein en is alle soorten kleuren en formaten. En dit werd toen ook zijn bijbaantje als iemand in Sumar problemen had met klokken kwamen ze naar zijn huis toe om ze te laten repareren. Hierna stond mijn overgrootvader dus bekend als: Haaie de klokkenmaker van Sumar.
