Theatervoorstelling
[bookmark: _GoBack]Een tijdje terug zijn wij met alle 4e klassers naar de Lawei in Drachten geweest om een theater voorstelling te bekijken wij moesten daar om 7 uur zijn. Toen wij aankwamen gingen wij naar de kapstokken om onze jas op te hangen. Daarna begon de voorstelling. Na de eerste 2 minuten wist ik dat dit een lange tijd ging worden. De voorstelling ging over depressie maar waarschijnlijk was ik hierna depressiever dan de hoofdrolspelers. Het ging over Boudewijn waarvan zijn moeti haarzelf voor de trein gegooid had. Daarna raakte hij depressief en kreeg allemaal andere problemen. Ik ben nog nooit eerder in een schouwburg geweest maar wel bij een toneelvoorselling. Ik vond het stuk eigenlijk best saai enraakte er zelf eerder depressief van. Ik vond het gebouw zelf wel heel mooi en zou daar ook wel terugkomen alleen dan liever niet bij zo’n depressieve voorstelling.
